
Inhoud

Voorwoord

1. De christen en zijn strijd op twee fronten

2. De plaats van de geestelijke wapenrusting in de brief aan de Efeziërs

3. Wat de Bijbel zegt over onze tegenstander

4. De kwetsbare gebieden van de mens

5. Wat de kracht van God voor ons betekent

6. De waarheid als onze heupgordel

7. Gerechtigheid als ons borstharnas

8. Het evangelie van de vrede als onze sandalen

9. De wapenrusting onderverdeeld in twee groepen

10. Het geloof als ons schild

11. De verlossing als onze helm

12. Gods woorden als ons zwaard

13. Bidden in de Geest

14. En nu standhouden!

Nawoord

Bijlage 1:  Het nieuwtestamentische mensbeeld in historisch perspectief

Bijlage 2:  Samenvattend overzicht van de geestelijke wapenrusting


